
Zondag 11 februari 2024 in de Lukaskerk  

Voorganger:  Nienke van Dijk  
Kinderkerk: Cornelien Woudenberg-Luirink 
Muziek: Niels Zeven 
Ouderling: Karin Astrid Siegmann 

Welkom door ambtsdrager  

Kaarsen worden aangestoken en we zingen:   
Lied 681 Veni sancte spiritus -  

Gemeente gaat staan voor het 

Intochtslied:  Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Moment van stilte  

Votum en groet  

Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien, – 
zie ons hier staan. 
Wij die van U hebben gehoord, – 
hoor Gij ons aan. 
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, – 
wees onze hulp, 
en dat Gij alles hebt gemaakt, – 
maak alles nieuw, 
en dat Gij ons bij name kent, – 
leer ons U kennen, 
die Bron van leven wordt genoemd, – 
doe ons weer leven, 
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, – 
wees hier aanwezig. 

 Gemeente gaat zitten 

Kyriëgebed 



Glorialied:   Lied 627 Zolang wij ademhalen 

Kinderen – de doos 

lezing : 2 Koningen 5 1-15 

We zingen: Lied 356: 1, 3, 4, 7 

Lezing: Marcus 1:40-45 en Marcus 3:6 

We zingen: Lied 911: 1, 3 en 5 

Overweging  

Stilte en/of muziek 

mededelingen door de ambtsdrager  

gebeden 

Na het aansteken van een paar kaarsjes bij de kaarsenboom zingen 
we: Bij God ben ik geborgen  

Afgesloten met het Onze Vader  
  
Kinderen komen terug  

Slotlied: – allen gaan staan : Lied 426 God zal je hoeden  

Zegen afgesloten met verzameld liedboek 235, ((achterin liedboek 

De collecten zijn bestemd voor Kerk in Actie Noodhulp en de 
Wijkgemeente. Bij de uitgang staat de koffiepot voor uw bijdrage 
voor koffie en thee. 

U kunt ook betalen via de kerkapp van de Lukaskerk of overmaken 
naar: 
1e collecte (diaconie) NL41INGB0000600100: 
diaconie Lukaskerk, Den Haag, ovv collecte 11 februari 
2e collecte (wijkgemeente/kerk) NL73INGB0006206900, 
PGG Lukaskerk ovv collecte 11 februari 


